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Omzien naar elkaar  

Zomeroogst 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Zomeroogst 
 
September wordt ook wel de fruitmaand, vruchtmaand of d’andere 
oogstmaand genoemd, als tweede oogstmaand na augustus. In 
september draaien de boeren overuren. De aardappels, bieten en 
mais moeten zo snel mogelijk van het veld.   
De fruitbomen kreunen onder de lading appels en peren, aan de 
druivenstruiken hangen grote druiventrossen. Hoe groot en goed zal 
de oogst dit jaar zijn? Was het een vruchtbaar jaar? Vragen die wij 
ook over ons leven kunnen stellen: hoe groot en goed is de oogst 
van mijn afgelopen levensjaar? Hoe groot en goed is sowieso mijn 
levensoogst tot nu toe? Is het een vruchtbaar levensjaar? Heb ik 
een vruchtbaar leven tot nu toe? Is wat ik gezaaid heb aan 
vertrouwen en hoop, vreugde en vriendelijkheid, moed en vrede, 
geduld en goedheid, geloof en liefde voldoende geweest voor een 
grote en goede oogst?  
Ik wens u een rijke zomeroogst toe! 
 
                                                           Ds. Hans Tersmette     
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Code groen? 

Goed nieuws. Er zullen binnenkort een aantal luie stoelen op de daktuin verschijnen. 
Wie weet kunnen we straks genieten van een mooie nazomer. 

Er gebeurt weer veel in het groen op in en rond het Pennemes. Na de vakantietijd 
hopen wij in september weer een aantal zaken op te pakken.                                 
Allereerst wordt de zijstrook aangepast aan de kant van het fietsenhok. Door 
onderbezetting hebben wij het even laten verwilderen. Maar straks zullen jullie er wel 
verandering in zien. 

Ook hopen wij binnenkort te beginnen met het bouwen van een nieuwe volière in de 
binnentuin. 

Met kleinschalig wonen gaan we proberen met hele kleine groepjes weer twee keer 
in de maand een activiteit op het dak te doen. Vanwege de coronamaatregelen kan 
men zich hier nog niet voor aanmelden. 

Maar op 30 september bent u van harte welkom voor de volgende activiteit: 

kruidenboter maken   

14.30 – 15.30 uur op de daktuin                                                                               
(u hoeft er niet voor te betalen) 

Natuurlijk is er koffie en veel gezelligheid.                                                                 
Vanwege de huidige maatregelen vragen we u wel                                                   
om u op te geven bij de receptie als u wilt komen,                                                                         
we kunnen maar een beperkt aantal bewoners ontvangen.                                                   
Ik krijg al trek in stokbrood met kruidenboter. 

 Groene groeten van de dakboer Jacob 

 

 

 

 

 



                                                              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Met de activiteiten zijn we nog steeds aangewezen op de binnentuin. 

Gelukkig waren de weersomstandigheden vooral de eerste weken van 

augustus droog en zonnig maar dan wel weer heel erg warm. Het weer trekt 

zich nergens wat van aan en gaat zijn gangetje. Met een prachtig zonnig 

voorjaar en een zomer met van alles wat, hele lage temperaturen, maar ook 

een hittegolf die dagenlang aanhield. Fikse regen en onweersbuien en 

daarbovenop een zomerstorm. 

De activiteiten die plaats hebben gevonden in de binnentuin waren 

meerdere muziekoptredens, van o.a. Debby en Piet, Monique zingt, Jolanda 

en Ad, Ab IJzendoorn en Boanita. Verder hadden we de muziekquiz en 

plaatjes draaien met Jolanda en Pennemes in beweging. Als laatste hebben 

we kunnen genieten van de patat die Chris en Jolanda Lucas hebben 

gebakken. Veelal wordt er op de middagen als het weer het toe laat, 

koffie/thee en of limonade neergezet in de tuin.  

Al met al maken we er met zijn allen het beste van en kijken we uit naar de 

activiteiten die straks weer in de zaal plaats kunnen vinden. De planning is 

dat per 1 november de zaal beschikbaar is voor alle activiteiten. 

 

 



                                                              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen is van harte welkom om poffertjes te komen eten op 22 

september! 

 

 

   

 

Het kan gebeuren dat een activiteit door bepaalde weersomstandigheden 

niet door kan gaan 

Wo       02 sept Plaatjes draaien                14.00 uur   
Do    03 sept *Bewegen op muziek              10.30 uur 
Do     10 sept *Bewegen op muziek              10.30 uur 
Wo      16 sept    Optreden met de Sellies                               14.00 uur    

Do       17 sept  *Bewegen op muziek                                          10.30 uur             

Di        22 sept Poffertjeskraam  poffertjes eten vanaf 14.00  tot 16.00 uur                                                                                                                                                                                                                                                                     

Wo    23 sept    Plaatjes draaien                            14.00 uur    

Do   24 sept  *Bewegen op muziek                                               10.30 uur                                                                                                         

Wo   30 sept    Kruidenboter maken op de daktuin   14.30 uur 

  

 *Bij slecht weer hersengymnastiek op de 4e etage hoek Bloemgracht/H.Gerhardstraat 
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De laatste lootjes wegen letterlijk zwaar! 

Het keukenpersoneel heeft de voormalig kapsalon in gebruik, 

daar staat een klein deel van de spoelkeuken en de voorraad 

staat in de kamer er tegenover. Wekenlang kon niemand over de 

vloer in de grote zaal lopen en zat daar alles min of meer op slot. 

Alleen de werklui mochten er in. Het keukenpersoneel moet om 

bijvoorbeeld in de tuin te komen, eerst de lift pakken aan de 

kant van de Bloemgracht daarna omhoog naar de 2e etage en via 

de lift weer bij de receptie naar beneden. We hebben helaas 

maar heel beperkt ruimte voor het organiseren van binnen 

activiteiten. Nu het weer minder wordt  en de regenbuien niet 

geheel voorspelbaar zijn, is het animo om buiten op te treden er 

niet of nauwelijks. 

 

Herkent u het nog? 
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De verbouwing vordert gelukkig wel. In de 3e of laatste week van september is het 

klaar. Maar dan moet er nog wel het een en ander gebeuren. De receptie wordt 

verplaatst, als u bij de nieuwe ingang naar binnen gaat loopt u straks zo tegen de 

receptie aan! De zaal moet worden schoongemaakt, aangekleed en ingericht. De 

datum waarop er weer activiteiten in de zaal mogelijk zijn ligt daarom op 1 november. 

In de aangepaste activiteitenkrant van de volgende maand oktober kunt er meer over 

lezen. 

 De foto’s geven u een beeld van wat er allemaal al is gedaan. De nieuwe keuken en 

spoelkeuken is geplaatst. De vloer is gestort en geëgaliseerd. Aan het plafond wordt 

gewerkt. Er is een ruimte voor het winkeltje gecreëerd en daarnaast komt de 

kapsalon. Dit bevindt zich allemaal tegenover de lift aan de Bloemgracht.  

Er komen in wat voorheen de foyer was, gezellige zitjes, de raampartij bestaat uit 

schuifpuien waarbij het ook mogelijk is om met mooi weer buiten te zitten. 

Op de foto hier links ziet u  de schuifpuien  

met daarvoor het gedeelte waar men kan 

zitten als het lekker weer is. Op de foto’s 

hieronder ziet u op de linker foto de 

ingerichte keuken. De foto in het midden 

is de keuken vanaf de kant van de zaal, 

daarvoor komt nog een laag bar gedeelte 

als scheiding tussen de zaal en de keuken 

en op de foto rechts is de nieuwe 

spoelkeuken te zien. 



                                                              

 

 
 

   

 

 

 

4   sept Mw. J.J. Drenth Pen   76                                 
6   sept Mw. A. Hoebeke Pen   80                                  

6   sept Mw. S.J. Visscher-Roskam Pen   68                                  

6   sept Mw. H.J. van den Dongen-de Bruin J.KL   60                   
8   sep Mw. G. van der Laan-van Urk J.KL   102                              

9   sept Dhr. P.C. Ross-Wehman J.KL   38                  
12 sept Dhr Schot J.kl    14 

13 sept Dhr. P. Giele J.KL   26                                    

18 sept Mw. L.A. de Ridder- Muskee Pen   31A                              
20 sept Mw. J.E.M. Hulzebos-van der Bijl Pen   10                                   

20 sept Mw. A. Wooldrik-Kuiper J.KL   78                  
23 sept Dhr. H.M. Ramakers J.KL   68                   

26 sept Mw. H. Boutsma- Groen Pen   29                 
26 sept Mw. A.W. Jonkers- v.d. Mei J.KL   76                                    

27 sept Mw. L.F. Man-Shing Pen   53                             

28 sept 
 
 
 
17 sept 
28 sept 
 
         

Mw. T.E. de Jong-Swart                                                       
 
 
    
   Mw. L.S. Garsijn-Sint 
   Mw. W.E. Tanger-Jongeneel 

Pen   12 
 
 
 
KM  1.62 
KM  1.20 
 
 
 
 
 
  
 

 



                                                              

 

 
 

  

 

 

 

  

  

 
 
 
  

OOGST 

zaai je dromen in de wind 

onbevangen als een kind 

 

zaai je wensen in de aarde 

schat de wereld weer op waarde 

 

zaai het leven overal en 

oogst de liefde bovenal 

 

Wie vandaag begint met zaaien 

Kan al heel snel oogsten 

 

Blijf kloppen… 

De vreugde die binnen in je woont 

zal eens een raam openen om 

te zien wie er voor de deur staat. 

 

Verhef je woorden, niet je stem. 

Bloemen groeien door de regen,  

niet door onweer. 

 

 

OOGST 

Diep in je ziel ligt een akker verborgen 
Die je dagelijks mag verzorgen 
 
Plant je zaad van hoop daarin 
Dan ontkiemt een nieuw begin 
 
Bewerk de akker met positief denken 
Dan kun je ruimschoots water schenken 
 
Bloei als een roos die de akker verfraait 
En je zult oogsten wat je zaait 
 
Geschreven door Coie verheij-Peuter 

 
 Zij die ons ontvielen 
 

Dhr. Lepelaers 13-08-2020  Kamer 0.48 KSW Rood 
Mw. Oten  18-08-2020  Pennemes 54   

  
 



                                                              

 

 
 

  

 

B E L A S T I N G             T N A R E L O T S 

T I U H C S E B R             K L A G E N P T R 

N U T K S L L O P             K A A S K O P E E 

N E A T E E O W M             T E K O R K E P T 

IJ L D P E B J A A             U I F T A M R U T 

V R E A L R R T K S N E S T E I F L E E V D N E 

G O E E P S B A O I H Z U I N I G H E I D O C L 

H A P D E S I A N O Y A M T E M T A T A P E T E 

L P T P R M T P L S N A N V R E T H C U N Z U D 

A O E E L E O E V L A L E D N A L I E W T E A A 

E I O A N L O A I Z E R E E J T E L L O B R L L 

N M S K D K R B R F K N I R E E W S E I V R I O 

B O T E R K A A S E N E I E R E N N E L L O T C 

R L R U E U A A E A O L E G R O I A A R D N E O 

D E A N E P U R S K A D R U G S B E L E I D I H 

N N S M S N D Z R E K K I L N E S S E L F E T C 

                        

                        

                                          


